
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 

 
 
 
 
         

 
 
                   

  
 
 
 
    
 

Overweging 
 

Terwijl ik deze overweging schrijf, vieren wij het Sint 
Nicolaasfeest. De anonieme gever van geschenken in je 
schoen of op Pakjesavond. Een eeuwenoude traditie die 
teruggaat naar zijn leven. 
  
Vanaf de 16de en 17de eeuw heeft de Goedheiligman 
concurrentie gekregen van het feest van Kerstmis. Nu is 
Kerstmis het feest van het schenken geworden. Vaak vinden 
we dit al een stressvolle bezigheid, je schenkt iets om een 
goede indruk te maken, of om de ander te overtroeven.  
Geschenken worden soms een wederzijdse plicht onder het 
motto: ’O ik moet iets terug doen, anders klaagt de ander ook 
steen en been.’ 
  
Het woord ’schenken’ betekent oorspronkelijk iemand iets 
te drinken geven. Schenk je eens wat in! Schenken betekent 
dus dat we iemand die dorst heeft iets inschenken om zijn 
dorst te lessen. Tegenwoordig zijn we dorstig naar 
materiële zaken, zo lijkt het, maar niets is minder waar. In 
ieder van ons zit ook de dorst naar liefde, aandacht, naar 
waardering. Iedereen van ons vraagt naar een geschenk wat 
je krijgt waar heel je hart, je verstand, je ziel bij betrokken is, 
en dat grootste geschenk aan de ander ben jezelf. Jij als 
mens kunt met de kracht van het christelijk geloof de 
kettingen los maken, de ander helpen bij het ontdoen van de 
zware lasten. 
  
’Schenken’ hoort bij Kerstmis en dat begint bij God zelf. Hij 
schenkt zichzelf in dat kleine kind in de kribbe. Klein, 
weerloos, hunkerend naar menselijk warmte, liefde en 
geborgenheid. Dat kleine kind in de kribbe schenkt hoop, 
troost en liefde, licht en barmhartigheid. Juist nu met deze 
sobere dagen qua feestvieren vanwege economische 
problemen. Mensen die nog steeds vol in de rouw zitten, 
omdat ze het verlies van een dierbare nog steeds niet 
hebben kunnen verwerken. Eenzaamheid en psychische 
problemen die zijn gaan groeien in de harten van mensen. 
  
Het kind in de kribbe vraagt als grootste geschenk om ons 
te openen, onze lege handen volstaan. De handen en het 
gebed van onze donkere en sombere momenten die ons 
raken en kwellen. Waarmee we ons machteloos voelen, 
alleen. 
Het zal uw handen, uw innerlijk veranderen en ze zo teder 
en liefdevol maken als die van de herders bij de kribbe. Zoals 
een moeder een wiegelied zingt, mag u ook zo het kind 
opnemen in uw hart. 
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Op de koffie bij Stefan Bongers 
 

 

 

Deze keer is de titel van dit 
artikel volledig misplaatst, 
want Stefan drinkt überhaupt 
geen koffie. Toch staat hij graag 
klaar voor dit interview, koffie 
of geen koffie. Stefan is vele 
jaren actief geweest als 
misdienaar en ook nu nog 
tijdens de vieringen van Pasen 
en Kerstmis als acoliet. Sinds 
zijn vader de livestream  
 
 

verzorgt heeft Stefan een nieuwe vrijwilligerstaak: hij is 
suppoost. Stefan is student ’Aviation engineering’ in 
Amsterdam. Ondanks de afstand tussen Hoofddorp en 
Heythuysen heeft hij dit nieuwe vrijwilligerswerk graag 
aangenomen en is daarmee de jongste ’volwassen’ 
vrijwilliger. Zelf zegt hij hierover: ’Als ik kán helpen, doe ik 
dat graag.’  
 
Bent u geïnteresseerd in het volledige interview, dan 
verwijzen wij u graag naar de website. 

Presentatie herbestemming kerken 
 
Inmiddels is het al meerdere malen bij u als parochiaan 
van de 5 parochies van cluster Tabor onder de aandacht 
gebracht, dat wij als bestuur voornemens zijn minimaal 3 
kerken uit de eredienst te moeten onttrekken. De redenen 
die hieraan ten grondslag liggen zijn de financiële 
tekorten, het teruglopend kerkbezoek, het ouder worden 
van de vrijwilligers, en daarmee te weinig mensen om alles 
te organiseren.  
Voor de inwoners van Baexem en Kelpen-Oler zijn al 
plannen gemaakt die zover gevorderd zijn, dat deze aan de 
inwoners van deze twee woonkernen gepresenteerd 
zullen worden. De inwoners van Baexem en Kelpen-Oler 
hebben hierover onlangs huis-aan-huis een flyer voor 
ontvangen. 
De mensen van de Thallia-groep zullen de plannen, die ze 
tot zover ontwikkeld hebben, op de volgende dagen 
presenteren: 
Kelpen-Oler: donderdag 8 december, aanvang 19:30 uur. 
Baexem: maandag 12 december, aanvang 19:30 uur. 
De locatie is de parochiekerk zelf. 
Indien u geïnteresseerd bent, dan bent u van harte 
uitgenodigd, ook als u woonachtig bent in de andere 
woonkernen. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restauratie St. Jozefbeeld Heythuysen 
 

Het St. Jozefbeeld staat in een 
altaarnis in de St. Nicolaaskerk 
te Heythuysen. Het beeld is 
stoffig en de verflaag laat op 
enkele plaatsen los. Dit is goed 
te zien aan de hand van kleine 
beschadigingen die er nu 
uitzien als lichte plekken.  
Onder de huidige 19de-eeuwse 
verflaag bevindt zich nog de 
oorspronkelijke verflaag uit 
ongeveer 1515.  
Daarom is het van groot  
 

 

belang om de losse verflaag op de juiste verantwoorde 
manier te consolideren omdat anders de oorspronkelijke 
laag onherstelbaar kan worden beschadigd! Het betreft 
hier twee beelden; Jozef en het kindje Jezus. 
 
Omdat het beeld valt onder het Cultureel kerkelijk erfgoed 
zijn wij als Clusterbestuur verplicht dit beeld te 
onderhouden.  
Om het beeld te behouden voor de tand des tijds en goed 
te conserveren voor de toekomst en onze kinderen zal het 
beeld binnenkort tijdelijk naar de restaurateur gaan. 
 
De kosten zijn geraamd op ruim € 1800,--. Graag willen wij 
u vragen voor een bijdrage in deze kosten. U kunt uw 
bijdrage overmaken op bankrekeningnummer  
NL26 RABO 0122 2418 00 ten name van Parochie H. Nicolaas 
o.v.v. restauratie St. Jozefbeeld, of afgeven bij het cluster 
parochiebureau. 

St. Nicolaastentoonstelling  
 

 Vanaf 12 november tot en met 
20 december kunt u een 
bijzondere tentoonstelling 
komen bezoeken 
voorafgaande of na de 
weekendmissen.  
De tentoonstelling neemt u 
mee aan de hand van religieuze 
en profane objecten rondom 
Sint Nicolaas en gebruiken. Wat 
betekent devotie? Waar komt 
de traditie van het 
geschenkenbord vandaan?  

 

Nicolaas is een adventsheilige. Hier omheen zijn 
verschillende tradities gegroeid, zoals de kerstbal, het 
zogenaamde Räuchermännchen en waarom zien we in de 
kersttijd Notenkrakers staan? Hoe zat het ook alweer met de 
speculaas? Kortom een tentoonstelling voor jong en oud. 

 

 

4 Jubilarissen gehuldigd  
 
Op 20 november vierden wij met alle koren ons 
gemeenschappelijk Caeciliafeest. Alle koren waren in de H. 
Nicolaaskerk in Heythuysen aanwezig en zongen of 
ondersteunden in een goed gevulde heilige mis. Aansluitend 
aan deze mis werden vier koorleden in het bloemetje gezet. 
Het betrof een dame, te weten Rieky Heesemans-Megens, 25 
jaar kerkkoorzangeres. 
En drie heren die overgekomen zijn van het oude kerkkoor 
van Leveroy, en die alle drie 40 jaar kerkkoorlid zijn: Lei van 
Roij, Jan van de Winkel en Jacques Claessen. 
Ze werden feestelijk toegesproken door de 
gemeenschappelijke kerkkoorvoorzitter Jacques van der 
Aart en pastoor Marcus Vankan en kregen de daarbij 
horende Gregorius-medaille opgespeld. 
Aansluitend was er in de Tump voor het eerst een 
gemeenschappelijk en gezellig Caeciliafeest met alle 
koorleden van Cluster Tabor.  Na de zeer goed verzorgde 
brunch is de middag verder opgeluisterd met leuke liedjes en 
sketches. 

 

Nieuwe naam voor Clusterkoor 
 
Sinds de fusie van de koren van de parochies H. Joh. de Doper, 
H. Severinus, H. Liduina en H. Barbara was het hoog tijd dat 
deze bevlogen zangers een waardige en passende koornaam 
zouden krijgen.  Bij het gezamenlijke Caeciliafeest van alle 
koren op 20 november is de nieuwe naam van het koor 
onthuld; CANTABOR. 
De naam Cantabor werd aangedragen door kosteres en 
kerkkoorlid Ellen van der Kruk. Een groot deel van de 
koorleden koos voor deze naam, een naam die feestelijk 
werd onthuld door kerkkoorbestuurslid Marieke Zeuren en 
oud-voorzitster Mia van Pol. 
 

 

Zingen is twee keer bidden 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Afscheid Ria Klaessens als bestuurslid 
 

 

Op 23 november hebben we 
met ons clusterkerkbestuur 
afscheid genomen van mevr. 
Ria Klaessens als bestuurslid.  
Sinds 2002 was zij een 
plichtsgetrouw en bevlogen 
kerkbestuurslid van Leveroy en 
later clusterkerkbestuurslid 
van cluster Tabor. Speerpunt 
was altijd de zorg voor de 
financiën van Leveroy. Na 20 
 Na 20 jaar bestuurslid kwam er een einde aan deze functie. 
Ria heeft aangegeven om zich te blijven willen inzetten voor 
de parochie H. Barbara. Daarom Ria zal lid blijven van de 
kerngroep Leveroy, en zal blijven zorgdragen voor de 
financiën van de parochie.  
Namens het pastorale team en het Clusterbestuur ontving 
zij een unieke icoon van de H. Barbara, patroonheilige van de 
parochie, geschreven door Ank Landwier-Boonekamp.  
Ria, nogmaals dank je wel voor de jarenlange inzet en goede 
zorgen. 

Bijbelleesavond 12 december 
 
Op maandag 12 december zal er weer een bijbelleesavond 
plaatsvinden. We zullen de lezingen van de aankomende 
zondag samen lezen en bespreken. 
Aan de hand van het samen lezen en vervolgens in stilte de 
tekst overwegen, willen we ons in deze oude geïnspireerde 
verhalen verdiepen, door namelijk samen onze eigen 
indrukken met elkaar te delen. Tevens zal de aanwezige 
priester zorgen voor een stuk verdieping. Voor koffie en 
iets lekkers wordt ook gezorgd. 
De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur en vindt 
plaats in de Credozaal, gelegen aan de Biesstraat te 
Heythuysen. We vragen slechts om een vrijwillige bijdrage. 
Iedereen is van harte welkom. Opgeven kan via: 
liekehover@gmail.com. 
In het nieuwe kalenderjaar zullen meerdere 
bijbelleesavonden plaatsvinden. De data worden te zijner 
tijd vastgesteld. 

Zinspiratie Leudal 
 
Dat verduurzamen belangrijk is, weten we inmiddels. Hoe 
gaan we goed om met de schepping, de aarde, de natuur en 
onze omgeving? Corinne Groenendijk werd geïnspireerd 
door Franciscus van Assisi en komt graag vertellen hoe we 
samen kunnen verduurzamen, waarbij het ook nog leuk en 
vrolijk mag zijn. VerduurSamen gaat over Verbinding en een 
bewuste leefstijl. Hoe we dat samen kunnen doen zal op deze 
avond duidelijk worden. 
Doet u mee? U bent van harte welkom! 
Aanvang 19.30 uur ; Entree 10 euro ,locatie: St. Severinus kerk 
te Grathem (bij veel aanmeldingen wordt er naar een andere 
locatie gezocht). 
 

Vrijwilligersdag parochie Leveroy 
 

Op zondag 4 december was de vrijwilligersdag van de 
parochie Leveroy. We startten de dag met een heilige mis, 
welke mede werd opgeluisterd door Schutterij St. Barbara 
omdat dit ook de naamdag van hun beschermheilige is. 
Milagri zorgde voor een verdere muzikale noot. In zijn 
preek legde pastoor Vankan een mooi verband tussen het 
afbrokkelen van het H. Hartbeeld aan de zijkant van de kerk 
en het inkrimpen van het aantal vrijwilligers. In beide 
gevallen speelt nl. ook de leeftijd een rol. 
Omdat het de tweede zondag van de advent is, werden er 
twee kaarsen op de adventskrans aangestoken. Dit ritueel 
werd gedaan door de koning en jeugdkoning 2023 van 
schutterij St. Barbara, vader Roel en zoon Raf Beenders. 
Na de mis gingen de vrijwilligers naar de Pestoeërskoel voor 
een gezellig samenzijn. Middels een kleine overpeinzing 
opende pastoor Vankan het samenzijn. Vanuit de 
kerngroep nam Karina het woord om alle vrijwilligers nog 
eens te bedanken voor hun inzet voor de kerk en de 
gemeenschap. Toen was het tijd om de maagjes te vullen. Er 
stond een heerlijk warm en koud buffet klaar van Peter Pan 
Catering. De aanwezigen hebben heerlijk gesmuld. Nadat 
de magen gevuld waren sloot Karina het ’officiële’ gedeelte 
af met nog een keer een groot dankjewel aan alle 
vrijwilligers, en sprak ze de wens uit dat iedereen volgend 
jaar zich weer wil inzetten. Hierna was er nog een mooi 
informeel samenzijn. 

 

Bach cantate op zondag 11 december 
 

Elk kwartaal voeren koor, orkest en solisten van Bach 
Cantates Heythuysen een cantate van Bach uit in onze 
Nicolaaskerk. Bach schreef zo’n 300 cantates waarvan er 200 
bewaard zijn gebleven. Een cantate is een reeks 
muziekstukken waarmee Bach de lezingen van de 
betreffende zondag muzikaal onderstreepte. Vaak bevat het 
een openingskoor, enkele aria’s en recitatieven en een 
slotkoraal.  
Op zondag 11 december wordt de cantate BWV 70 ten gehore 
gebracht met de titel ’Wachet! betet! betet! wachet!’ Om 19.30 
uur start dirigent Luc Jakobs met een korte inleiding over dit 
werk. Daarna studeert men samen met het publiek het 
slotkoraal in. De noten staan op de hand-out die u krijgt, 
maar ook op de website www.bach-cantates-heythuysen.nl. 
Vervolgens begint de uitvoering. Het slotkoraal herhalen we, 
waarbij u als publiek mag meezingen. Dit zorgt altijd voor 
een bijzondere ervaring.  
De entree is gratis, maar een gulle bijdrage in de kosten 
wordt zeer op prijs gesteld. U bent van harte welkom! 
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Het pastorale team en 

clusterbestuur  

wensen u  

fijne feestdagen,  

een zalig Kerstmis  

en een voorspoedig 

2023 

Har van Roij 50 jaar collectant 
 Tijdens de vrijwilligersdag 
van de parochie Leveroy op 4 
december j.l. werd één 
vrijwilliger, Har van Roij, 
speciaal in het zonnetje 
gezet. Har is een bezige bij. 
Behalve zijn 
werkzaamheden voor de 
kerk is Har ook actief bij de 
voetbalclub o.a. als 
scheidsrechter en ophalen 
van oud papier. Verder zet  
 hij zich in bij de Zonnebloem, bij de Inloopmiddag, enz. En dan 
heeft hij ook nog tijd voor zijn kinderen en, inmiddels ook, 
zijn twee kleinkinderen. 
Middels een mooi Sinterklaasgedicht werden zijn 
werkzaamheden voor de kerk benoemd zoals harken, 
schoffelen, zingen, sneeuwruimen en graven delven. Eentje 
sprong er toch echt uit: 50 jaar collectant. Door de kerngroep 
werd Har hiervoor bedankt middels een mooi cadeau en een 
kleine attentie. Of zoals in het gedicht stond ’De Sint wil je 
hiervoor bedanken met een cadeau. En nog een lichtje voor 
de gezelligheid’. Als kerngroep hopen we dat we nog vele 
jaren gebruik mogen en kunnen maken van de diensten van 
Har.  
Ook namens het clusterbestuur: Har bedankt voor je vele 
jaren van trouwe inzet en mogen er nog velen volgen. 

 

Kerstconcert Leudalzangers 
 

Mannenkoor De Leudalzangers verzorgt een Kerstconcert 
op zondag 18 december 2022 om 14.00 uur in de Nicolaaskerk 
van Heythuysen. Tussen de liederen speelt een hoorn-
quartet en een ensemble van fluit en harp. Een prachtige 
muzikale vorm om Kerst 2022 in te luiden. U bent van harte 
welkom. 

Uitbreiding werkzaamheden 
parochiekantoor 
 
Per 01-01-2023 zal ook het parochiekantoor van Grathem 
gesloten zijn. Het cluster parochiebureau te Heythuysen zal 
dan voor de parochies H. Joh. de Doper (Baexem), H. 
Severinus (Grathem), H. Nicolaas (Heythuysen) en H. Liduina 
(Kelpen-Oler) het eerste aanspreekpunt zijn voor de vragen 
die u heeft. Dit betekent dat de aanmeldingen voor de H. 
sacramenten, misintenties en bijzondere vieringen 
ingediend kunnen worden. Maar ook voor informatie over 
grafrechten etc. kunt u hier terecht.  
De werkzaamheden t.b.v. de parochie H. Barbara te Leveroy 
zullen op een later moment overgaan naar het cluster 
parochiebureau te Heythuysen.  
 
U kunt het cluster parochiebureau als volgt bereiken: 
 
Cluster parochiebureau 
Biesstraat 2a 
6093 AD  Heythuysen 
Telefoon: 0475-493680 
 
Het cluster parochiebureau kunt u bezoeken en telefonisch 
bereiken op iedere dinsdag en donderdag van 09:00 tot 
12:00 uur.  Of per email: clustertabor@gmail.com 
 

Op weg naar het Licht 
 

Op 18 december na de H. Mis van de vierde advent bent u 
van harte welkom in onze Credozaal te Heythuysen. Onder 
het genot van een kop koffie gaat u aan de hand van 
prachtige foto's, gemaakt in Israël door de gebroeders Van 
Tuijl, op een exegetische, spirituele en culturele reis. Ons 
vertrekpunt is Nazareth en weggaan, op weg naar 
Bethlehem. In de voetstappen van Maria en Jozef bereiden 
we ons voor op de geboorte van Christus, op weg naar het 
Licht. 

Boeteviering 
 
Maandag 19 dec zal er om 18:30 uur in de H. Nicolaaskerk te 
Heythuysen een H. Mis gehouden worden, met aansluitend 
een boeteviering .  
  
Kansen om licht te brengen, om God een plaats te willen 
geven in ons hart. Soms gaan we er aan voorbij en laten we 
ze onbenut liggen. De duisternis in de wereld vergroten: 
soms doen we dat uit nalatigheid of uit 
ongeïnteresseerdheid, soms ook vanuit egoïsme of pure 
jaloezie, gedreven uit kwaadaardigheid. 
  
De boeteviering voor Kerstmis wil ons uitnodigen om bij 
onszelf te overwegen hoe Christus voor ons en voor elkaar 
het licht kan zijn. Dat we ons hart opruimen tot een kribbe 
waarin Zijn licht kan schijnen. Wees welkom. 

 

 

 


